MEER WETEN OVER

FEMMA

wereldvrouwen

Vrouwen in oorlog, vrouwen in verzet
‘De ZlJkant van oorlog, vrede en verzet’

4-daagse in volpension in leper met eigen vervoer

Vertrek naar leper met eigen vervoer, ter plaatse nemen we trein, bus of gaan we te voet.
Hotel Ariane, Slachthuisstraat 58 te 8900 leper, niet ver van het station in leper,
https://www.ariane.be/

Datum: maandag 27 juli tot 30 juli 2026

Femma-begeleiding: Myriam Vanden Nest en Veer Dusauchoit.

PROGRAMMA|

Dag 1, maandag 27 juli (A)

We verwachten jullie in het hotel tussen 10u30 en 11 u.

Bereikbaar via trein (station leper, hotel dichtbij het station) of met de auto (gratis parking aan hotel).
We starten om 11 u met verwelkoming en kennismaking en duiken meteen in ons thema.

Daarna gaan we picknicken (die bracht je mee van thuis).

In de namiddag is een deskundige onze gast. We krijgen toelichting bij het Belgische verzet tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Zowel het grote verhaal als de individuele verhalen over "gewone mensen en hun buitengewone
verzetsdaden tegen de nazistische bezetter".

De focus ligt op ‘vrouwen in het verzet tegen de nazistische bezetter’: Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten
de mannen aan het front, in de mijn of op het land. Maar wat deden vrouwen toen? We vernemen hoe moedige
vrouwen vaak betrokken waren bij verzetsacties. Ze smokkelden neergestorte Britse piloten, saboteerden de
Duitse oorlogsmachine of sluisden geheime boodschappen door naar inlichtingendiensten. Dat Belgische
vrouwen een cruciale rol speelden in de overwinning op de nazi-bezetter is jammer genoeg weinig geweten.

Wie waren ze? Welke verzetsdaden stelden ze? En waarom riskeerden ze hun leven?

Oorlog wordt vaak beschouwd als een strijd van en tussen mannen. De rol van vrouwen hierin is historisch


https://www.ariane.be/

onderbelicht. Aan de hand van enkele meeslepende verhalen geven we deze sterke figuren de aandacht die ze
verdienen.

Na een pauze gaan we verder in gesprek en verbinden we inzichten met de actualiteit, onze ervaringen,
engagementen en eigen inzet voor vrede.

Avondmaal in ons hotel.

’s Avonds maken we nog een wandeling naar de Peace bridge in leper. De Peace Bridge balustrade is artistiek
verfraaid met het woord 'vrede' in 92 talen.

Daarna, voor wie wil, nog napraten met een goed glas.

Dag 2, dinsdag 28 juli (O,L,A)

We ontbijten in het hotel.

Daarna bezoeken we In Flanders Fields. Het museum brengt het historische verhaal van de Eerste Wereldoorlog
in de West-Vlaamse frontstreek. Het is gevestigd in de heropgebouwde Lakenhallen van leper, een belangrijk
symbool van oorlogsleed en van wederopstanding.

Het museum wil de band met dit oorlogsverleden bewaren. Omdat het wezen van oorlog doorheen de tijd niet
verandert, beschouwt het museum het brengen van dit oorlogsverhaal als een universele en eigentijdse
vredesboodschap, en dus als een belangrijke maatschappelijke opdracht.

’s Middags lunchen we in de stad.

In de namiddag verkennen we leper verder te voet en ontdekken plaatsen vol geschiedenis en cultuur, onze
focus is daarbij uiteraard de vrouwen.

In het centrum van leper zijn ook twee begraafplaatsen van de Commonwealth War Graves Commission
gelegen, het kleine en intieme Ramparts Cemetery en het grotere Ypres Reservoir Cemetery.

Hier liggen Britten, Canadezen, Australiérs, Nieuw-Zeelanders,... Er zijn ook verschillende monumenten die
verwijzen naar de deelname van één bepaalde nationaliteit, zoals het lers kruis of een Australische gedenkplaat.
En wie weet doen we halfweg een terrasje?

Avondmaal in hotel (tijdig zodat we naar de Last Post kunnen om 20 u)

Daarna wonen we de Last Post bij: het dagelijks (20.00 u onder de Menenpoort in leper) eerbetoon aan de
gesneuvelden. De Last Post, de traditionele laatste groet aan de gevallenen, wordt gespeeld door de
trompetters/klaroenblazers van de Last Post Association, ter nagedachtenis aan de soldaten die tijdens de
Eerste Wereldoorlog (1914-1918) in de leperboog zijn gesneuveld. De Last Post Association wil dit dagelijkse
eenvoudig maar ontroerend eerbetoon eeuwig voortzetten.

DAG 3, woensdag 29 juli (O,L,A)

We ontbijten in het hotel.

Daarna nemen we de trein naar Poperinge (vervoer niet inbegrepen).

We bezoeken eerst het Talbot House, een 18de-eeuws woonhuis dat in het bezit was van de Poperingse familie
Coevoet. Op 11 december 1915 kreeg het huis een totaal andere functie. Midden in de Eerste Wereldoorlog,
openden twee Britse legeraalmoezeniers, Philip "Tubby' Clayton en Neville Talbot er Talbot House, een
ontspanningsoord voor Engelse soldaten. Het stond open voor alle Britse militairen, zonder onderscheid van
rang of stand. Alleen al daarom was het uniek. Talbot House bood tussen 1915 en 1918 aan meer dan een half
miljoen mannen onderdak.

We volgen de gegidste rondleiding ‘ladies at Talbot House’.

Talbot House was tijdens de Eerste Wereldoorlog een tweede thuis voor duizenden Britse soldaten in de
westhoek. Maar wist je dat ook enkele opmerkelijke vrouwen een belangrijke rol speelden in de geschiedenis
van het Huis? Tijdens deze tour ontdek je hun inspirerende verhalen.

Daarna lunchen we in Talbot house, bij goed weer in de tuin.

Na de middag maken we een wandeling: Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag POP, zoals Poperinge werd
genoemd door de Britse soldaten, op veilige afstand van het front. De soldaten kwamen er even op adem.
Tijdens deze stadswandeling zoeken we sporen van het leven achter het front.
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Op de binnenplaats van het stadhuis herinneren een executiepaal en de dodencellen aan de gruweldaden die
zich hier tijdens WO1 afspeelden. Zeker vier soldaten verschenen hier voor het vuurpeloton.

De gevangeniscellen dateren uit 1913. Tijdens de Eerste Wereldoorlog brengen heel wat Belgische, Britse en
Franse soldaten hier een of meerdere nachten door. Ze zijn veroordeeld voor dronkenschap of voor het
wegblijven uit hun soldatenkwartier.

Ook wie betrapt wordt op cafébezoek tijdens verboden uren riskeert een celstraf. Sommigen laten een spoor
achter in de vorm van graffiti: tekeningen van rondborstige dames, een naam of een datum, schunnige
opmerkingen, een verwijzing naar het regiment, ... Voor een aantal soldaten is dit de dodencel.

Hier brengen ze hun laatste uren door, wachtend op de executie. De terechtstelling vindt plaats op de
binnenkoer van het stadhuis, bij het ochtendgloren. Zeker vier militairen zijn op dit binnenplein geéxecuteerd.
We verlaten Poperinge en wandelen (5 km) tot aan de Lijssenhoek. Onderweg luisteren we naar boek- en
tekstfragmenten rond ons thema.

Lijssenhoek is een Britse militaire begraafplaats met gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. De begraafplaats
wordt onderhouden door de Commonwealth War Graves Commission. Van 1915-1920 was op het gehucht
Lijssenthoek het grootste evacuatiehospitaal van de leperboog gevestigd. Het is na Tyne Cot Cemetery de
grootste Britse begraafplaats in de Westhoek en telt meer dan 10.700 graven.

We keren met de bus terug naar Poperinge en nemen de trein tot in leper (vervoer niet inbegrepen).

Na ons avondmaal sluiten we onze dag af met enkele teksten en vredesliederen.

Dag 4, donderdag 30 juli (O)

Ontbijt in het hotel.

Daarna gaan we aan de slag met alles wat we de voorbije dagen zagen, beleefden, ontdekten,...

Wat kunnen we meenemen? Hoe geven we dit alles een plaats in de toekomst?

aan de hand van enkele methodieken kunnen we vasthouden en omzetten in engagement.

We sluiten af met een creatieve methodiek en maken een eigen vredessymbool.

Wie wenst kan rond 12 u nog mee samen lunchen (niet inbegrepen), daarna nemen we afscheid van elkaar en
een inspirerende vierdaagse.

| PRAKTISCH

Prijs: €695 in tweepersoonskamer (met gescheiden bedden) —in volpension

Singletoeslag: +€227 (eenpersoonskamer, slechts 3 ter beschikking)
(*) Heb je geen kamergenoot en wens je toch een kamer te delen, geen nood. Er zijn nog andere
vrouwen die dit wensen te doen. We zoeken een kamergenoot voor jou. Dit is één van de troeven van
onze Femma-Vrouwenreizen. Het volstaat op je aanmeldingsformulier aan te duiden dat je een
tweepersoonskamer (twin = aparte bedden) wil.



Wat is in deze prijs inbegrepen:
a Verblijf in volpension (maaltijden zoals vermeld in het programma)
o Verblijftaks momenteel €2,70 per nacht en per persoon
0 Inhoudelijk begeleiding door ervaren Femma-begeleiding
=]
=]

Verzekering lichamelijke ongevallen verbonden aan je lidkaart
Annulatieverzekering
Wat is niet inbegrepen:

o Vervoer van je woonplaats naar leper en terug
o Treintickets heen en terug leper/Poperinge dag 3 niet inbegrepen
0 Bus van Lijssenhoek terug naar station Poperinge niet inbegrepen
a persoonlijke uitgaven

Maaltijden:

Dag 1: - ontbijten doe je uiteraard thuis
-zelf meegebrachte picknick (niet inbegrepen)
- avondmaal
Dag 2: - ontbijt
- lichte lunch
- avondmaal
Dag 3: - ontbijt
- lichte lunch
- avondmaal
Dag 4: - ontbijt

Verblijfplaats: Hotel Ariane, Slachthuisstraat 58 te 8900 leper

Gastvrijheid in het hart van de stad. Ariane Hotel bezorgt je meteen een familiaal gevoel. Een
harmonieuze mix van comfort, kwaliteit en gezelligheid.

Niet ver van het station in leper. Voor wie met de wagen komt is er een gratis parking.

Wegbeschrijving: Wie inschrijft ontvangt met de laatste info ook een wegbeschrijving voor het
openbaar vervoer en de wagen.

Bagage: Valies of reistas. Beperk je bagage voor je eigen comfort.

Kledij:
= Comfortabele kledij en schoenen.

= Voorzie iets tegen de regen (regenjas, eventueel een kleine paraplu)
= Goede wandelschoenen.

Femma-begeleiding:

= De Femma-begeleidsters zorgen voor het goede verloop van het weekend een sterk inhoudelijk
kader.

= Ze waken over de kwaliteit van het programma.

= Ze zorgen voor de groepssfeer en de Femma-spirit.

Femma-Vrouwenreizen maken integraal deel uit van de werking van Femma.

Het begeleiden van reizen wordt in Femma beschouwd als een vorm van vrijwilligerswerk, zoals alle

andere vormen van plaatselijke, provinciale of nationale inzet die de werking van Femma mogelijk

maken.

Elke Femma-reisbegeleidster werkt onbezoldigd mee. Wat men graag en belangloos doet, doet men

beter. Dat garandeert een buitengewone inzet en gedrevenheid en een groot enthousiasme.




Documenten: Belgische identiteitskaart

Annulaties:
Het kan steeds gebeuren dat je je inschrijving voor een reis moet annuleren.
Aangezien er, vanaf de inschrijving reeds kosten gemaakt zijn, moet je rekening houden met
onderstaande percentages voor de terugbetaling.
Met onderstaande percentages wordt rekening gehouden indien je annuleert

e Vanaf inschrijving tot 60 dagen voor vertrek verlies je 25% van de totale reissom

e Vanaf 59 dagen tot 41 dagen voor vertrek verlies je 45% van de totale reissom

e Vanaf 40 dagen tot 31 dagen voor vertrek verlies je 70% van de totale reissom

e Vanaf 30 dagen tot 11 dagen voor vertrek verlies je 95% van de totale reissom

e Vanaf 10 dagen tot de dag van vertrek verlies je 100% van de totale reissom. Indien je

niet komt opdagen op de dag van vertrek verlies je eveneens de totale reissom

Kan je een beroep doen op een annulatieverzekering ?
Femma heeft echter een bijkomende annulatieverzekering afgesloten bij DVV. Via die verzekering kunt
u in veel gevallen nog een deel van uw kosten terugvorderen. Voorwaarden voor een vergoeding door
DVV zijn o.a. dat het moet gaan om een geldige annulatiereden. Voor meer info, zie Verzekeringen.

Verzekeringen:

Een verzekering lichamelijke ongevallen is inbegrepen (DVV — C-11/1520.250/02-B).

Een verzekering annulatie, voortijdige terugkeer, stranding in het buitenland en strafrechtelijke
borgstelling is inbegrepen (DVV — polis C-15/0182.700/00-B).

Een uittreksel uit de algemene polisvoorwaarden kan je op aanvraag bezorgd worden.

Teneinde de reiziger de grootste zekerheid te bieden heeft Femma overeenkomstig art. 36 van de wet
van 01.04.94 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25.04.97 — een verzekeringscontract afgesloten
bij de verzekeringsmaatschappij DVV verzekeringen die tussenkomt indien de uitvoering of de
verderzetting van de reis in het gedrang komt door financieel onvermogen van de reisorganisator of
reisbemiddelaar.

Hoe Inschrijven?

ZIN OM MEE TE GAAN ? HOE INSCHRIJVEN?

Je kunt inschrijven via onze website www.femma.be of via telefoon op 02 246 51 11. Hou voor je
boeking alvast je identiteitskaart klaar. We ontvangen graag je contactgegevens (officiéle naam,
rijksregisternummer, adres, e-mailadres en telefoonnummer, lidnummer en noodcontact) om je vlot
te kunnen bereiken. Na je inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met de betalingsgegevens om
het voorschot en het saldo te betalen. Ongeveer twee weken voor de reis ontvang je een brief met de
laatste mededelingen voor vertrek.

Femma Reiscafé zondag 1 maart 2026
Dé grote trefdag van Femma-Vrouwenreizen te Mechelen
MIS DEZE DAG NIET !

Je ontmoet er reisgenoten en bekenden om na te genieten van de voorbije ervaringen.
Al onze reisbegeleidsters staan enthousiast klaar om je alles te vertellen over onze manier van reizen en ons
nieuw reisaanbod.




