
Beste Femma-vrijwilliger,                                                                            

 

In het woord ‘vrijwilliger’ hoor ik VRIJ en WILLIG. Met andere woorden, iemand die er VRIJ 
voor kiest om iets te WIL-len doen voor anderen. WAAAAAAW !  

Ik prijs me heel gelukkig dat ik deel uitmaak van een organisatie voor en door 
vrijwilligers. Aan Femma zijn duizenden (!) vrouwen - en ook enkele mannen - verbonden 
die zich belangeloos inzetten voor anderen. Inzetten vanuit een eigen keuze om te delen 
met anderen. Het delen van talenten, van kennis, van vaardigheden, van medeleven en 
van veel gezelligheid. Vrijwilligers zijn de motor van Femma. 

Met grote dankbaarheid kijk ik naar wat vrijwilligers betekenen voor Femma: een warm 
welkom bij zoveel activiteiten, een fijne omgeving om samen te zijn. Het delen van 
kennis en het doorgeven van vaardigheden. Het organiseren van heerlijke momenten 
samen, delen in mooie momenten, maar ook troosten bij tegenslagen. En ja hoor, ook 
het beleid uittekenen, de administratie van de leden verzorgen en zich inzetten om deze 
vrijwilligerswerking mogelijk te maken. Ook dat doen vrijwilligers. 

Vrijwilligerswerk is een krachtige manier om de gemeenschap te versterken: denk maar 
aan alle Femmaleden die vanuit hun engagement de cement in de gemeenten en lokale 
gemeenschappen vormen, vrouwen van alle kleuren en overtuigingen samenbrengen. 
En het verschil maken in het leven van heel wat vrouwen. Kortom 1 + 1 = 3 !  

Even stilstaan bij al jullie engagementen, daar word ik stil van. Ik zeg dan ook oprecht 
dank aan ieder van jullie. Dank voor het schenken van een groot of een kleiner deel van 
jullie vrije tijd, van jullie kennis en jullie talenten aan onze organisatie ! 

 

Diane Mintjens 

Voorzitster Femma 
 

 


