
Gun jezelf vakantietijd
om te zoeken naar het ritme van “leven”,

een ritme van eb en vloed,
naast vrolijke drukte, ook stilte en rust,

anderen terug ontdekken,
maar ook op zoek gaan naar jezelf,

genieten en anderen daarin deelgenoot maken.

Gun jezelf vakantietijd,
om te genieten van het samen aan tafel zitten

en laat de dag en de mensen maar op je afkomen.
Luister naar het verhaal van je kind, je man, je moeder,

je vader, je vriend, je vriendin.
Luister echt, je hebt de tijd

en wie weet hoor je wel iets heel nieuws
in dat oude, vertrouwde verhaal.

Gun jezelf vakantietijd,
om te kijken naar de vogels die glijden op de wind

de zon te zien spelen in het water.
Laat de tijd stilstaan en durf tijd te verliezen.

Leg alle onrust en gejaagdheid van je af
en luister naar de stilte die zingt in de bomen. 

Ervaar opnieuw hoe het is een stukje natuur-mens te zijn,
wandelend, fietsend doorheen Gods schepping.
Blijf stilstaan bij andere mensen, andere culturen,

en geniet van het “anders” zijn.

Gun jezelf vakantietijd
om de wereld een nieuw gezicht te gevene

en gezicht van zon en vriendschap.

Gun jezelf vakantietijd.


